HOND MET BIJNAAM KNAK

God, zegen Knak

Hij is nu dood

Zijn tong, verhemelte, was rood
Toen was het wit

Toen was hij dood

God, zegen Knak

Hij was een hond

Zijn naam was Knak

Maar in zijn hondenlichaam stak
Een beste ziel

Een verre tak

Een oud verbond

God, zegen Knak
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