In dezelfde vijver

duikt een lichtblauwe flits de navel in, rimpelingen dijen uit, de zon
breekt

door de wolken, het licht versplintert, in rechte lijnen rept de
ijsvogel zich

laag over het water, staartsterren bij heldere hemel, distelvinken
plukken

zaden op een kaardenbol, innig, in akelige stilte, haken libellen
zich vast

aan elkaar, doorzichtig zilver, schubben spartelen uitzichtloos in
een bek

de kleuren schakeren, we laten het aan schilders en moeder

aarde over
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