
TRAAG RIJPEN ZICH KORALEN OP LINA’ S LIJF 

 

Lina loopt naakt de straten in, vlijt zich wijdbeens 

op een kruispunt neer, bedekt zichzelf met wier- 

 

en algenslierten en wacht tot ze opgedroogd zijn 

in haar navel kronkelen mini komma’s, garnaal- 

 

klontertjes, die je enkel kan zien als je je ogen 

sluit en tegen een wild spartelende zon in kijkt 

 

zij houdt haar adem in en fezelt: dit zijn zeeën 

van asfalt die ik pekel, geleidelijk aan inpalm 

 

haar handen, die omgedraaid liggen in volle  

overgave trekken zwerfhonden aan, die met  

 

opgetrokken lippen naderen, gulzig aan haar  

polsen, haar vingertoppen, in haar handpalm 

  

over haar kin, lippen, neusbrug en oogleden 

fossielen-tattoo’s tussen haar ribben likken 

 



Geert Viaene  

 

 


