
Zonder titel 

een warme deken  

van geel AaBe oONDp het oude bed 

-en op de koude najaarsbank 

en een winterse avond zonder vuur- 

als een troostende arm 

om het eenzame lijf 

een koesterende lap voor het bloeden 

kleurt warmte in de botten 

zoveel pluizige zachtheid 

had ik niet verwacht 
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